
Creativiteitskalender
maandag 11 februari 2013 Themaweek: Perspectief

Een mening heet niet voor niets een standpunt.

Het dwingt je in een bepaald perspectief.

En omdat elk perspectief blinde vlekken geeft, zal elke mening 

je blind maken

voor andere mogelijkheden en ideeën.

Soms is dat nuttig, soms moet je je bevrijden uit dat ene 

perspectief.

dinsdag 12 februari 2013 Themaweek: Perspectief

Een mening over het resultaat dat je wilt creëren geeft je 

houvast.

Een mening over hoe er te komen kan je doen verstarren in je 

ideeën.

woensdag 13 februari 2013 Themaweek: Perspectief

Redeneren vanuit een ander perspectief is als

een vakantie in een vreemde cultuur.

Gebruik het om op nieuwe ideeën te komen.

donderdag 14 februari 2013 Valentijnsdag

Bekijk een situatie eens vanuit het perspectief van de stoel 

waarop je zit,

of de pen waarmee je schrijft.

Ga er bijvoorbeeld vanuit dat die pen een persoon is,

kan waarnemen en gevoelens heeft.

Door de situatie vanuit dat perspectief te beschrijven schep je

een nieuwe wereld.

vrijdag 15 februari 2013 Themaweek: Perspectief

Als je vanuit het heden naar de toekomst kijkt

levert dat andere informatie op dan wanneer je

vanuit de toekomstnaar het heden kijkt.

zaterdag 16 februari 2013 Logboekdag

Beschrijf in je logboek hoe perspectief een rol speelt in jouw 

leven.

Redeneer ja altijd vanuit één bepaald perspectief?

Zet je jezelf klem in een mening over anderen of over jezelf?

Kun je spelen met perspectief en dus met ideeën?

Of ben je besluiteloos omdat je altijd alle perspectieven wilt 

overwegen?

zondag 17 februari 2013 Ons analytisch vermogen brengt ons tot zover als we denken 

dat mogelijk is.



Onze fantasie brengt ons tot ver daar voorbij.


